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Voortgang Beroepingswerk

De begrotingscommissie is nog niet weer bij elkaar geweest. In de kerstperiode is er geen
enkele activiteit geweest. Wel is er al een lijstje met te beroepen predikanten ontvangen
waar de commissie nu mee aan de slag kan. We hopen in februari wat voortgang te
kunnen boeken, en u daar in de nieuwsbrief van maart over te kunnen vertellen.

Actie Kerkbalans 2026

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land. Door het hele land vragen
plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiéle bijdrage over te maken
of toe te zeggen. De afgelopen week of weken is wellicht ook bij u de brief bezorgd.
Hopelijk doet u ook dit jaar (weer) mee voor onze Protestantse Gemeente in Giethoorn.

“Geloof Samen Vieren” is het thema voor dit jaar. Voor de één is dit samen de eredienst
vieren en luisteren naar Gods woord. Voor de ander is dit dienstbaar zijn en naar elkaar
omzien. Voor iedereen is het dus anders, maar over één ding zijn we het allemaal een: de
kerk doet er toe.

Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar we als kerk voor staan . En als
iedereen bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk doorgeven aan de volgende
generatie. Uw bijdrage is daarom onmisbaar om dit ook in 2026 vorm en inhoud te
geven . Doe daarom mee en vult u of heeft u het toezeggingsformulier al ruimhartig
ingevuld.

Een vrijwilliger heeft of komt het formulier één dezer dagen bij u ophalen.
In de nieuwsbrief van maart kunnen we dan het toegezegd bedrag bekend maken.
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun.



http://www.giethoorn.protestantsekerk.net/

Bijbelkring

De meeste lezers zullen het wel vernomen hebben: door een gebroken pols, ben ik
niet lijfelijk aanwezig in Giethoorn. Maar telefonisch contact, of thuis dingen
voorbereiden lukt natuurlijk wel. De vorige Bijbelkring ging vanwege
bovenstaande niet door.

De volgende Bijbelkring kan gelukkig wel plaatsvinden, op 19 februari. Het gaat
dan over de almacht van God, en hoe je dat kunt rijmen met alles wat er op grote
schaal in de wereld en je eigen leven kan gebeuren.

Welkom dus op donderdag 19 februari, 13.30 uur, in het Centrum.
PS: we zien nog steeds nieuwe gezichten, maar er is zeker nog plek!

Mini Jurjens, ambulant predikant
06-15 612 888
mjt.jurjens@gmail.com

Bijbelmeditatie Zonnewiede

Op 10 februari staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede gepland. Deze
keer wordt de meditatie verzorgd door ds. J. Waringa

Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met
elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard.

Veertigdagentijd.
Het thema is: De Geest waaiert breed uit.

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 18 februari. In deze Veertigdagentijd
willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons leven. De Geest
zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende
culturen, met een ongekende variéteit aan vormen. Ook vandaag inspireert de
Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor
bijster zijn. De diversiteit in onze samenleving is groot. De kerk krimpt. We geloven
dat de Geest de kerk breng waar mensen zijn, midden in het leven. Soms op
onverwachte plekken zien we iets van Gods koninkrijk. De heilige Geest waaiert
breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van
inkeer? Kunnen we ons openzetten om in het spoor van Jezus te gaan en met
nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen en ver weg? Gaat u ook mee op
weg naar Pasen
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Veertigdagentijdkalender.

De veertigdagentijdkalender met het thema: “Kijk! Door Jezus ogen”. Deze sluit
aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: “Kijk! ‘Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest”. De kalender biedt voor elke dag een overdenking en staat
vol inspirerende quotes, liederen en gebeden. Zo kunnen we met Jezus als
voorbeeld op weg naar Pasen.

Aankomende zondag 1 februari ligt de kalender klaar tijdens het koffiedrinken. Er
zijn een aantal besteld en kost 1,50 euro per stuk

Aswoensdag 18 februari 2026

Er wordt door de bloemencommissie ook weer en liturgisch bloemstuk gemaakt.
De veertigdagentijd begin op Aswoensdag 18 februari as en staat dan in het teken
van Matteiis 6, 1-6 en 16-21

Kern: vers 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid
tot de Vader, die in het verborgene is. Aswoensdag is het begin van de
Veertigdagentijd, ook lijden tijd of vastentijd genoemd. In een aantal kerken
ontvangen mensen een askruisje op hun voorhoofd, een teken van berouw voor
verkeerde daden waar we bij betrokken waren. Het zet ons aan tot inkeer en
bezinning op ons leven. In vers 6 van Mattels 6 geeft Jezus aan dat we een rustige
plek mogen opzoeken om in het verborgene te bidden. Laat je dan leiden door de
heilige Geest die bij de schepping van de aarde al over de wateren zweefde enin
onze tijd mensen inspireert. Het begint met een rustige plek zoeken, stil worden
voor God, bidden en openstaan voor wat er om ons heen gebeurt.

1e zondag van de Veertigdagentijd is op 22 februari en staat dan in het teken van
Mattedis 4, 1-11

Kern: vers 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn. De
Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als
een woestijnreis. Een periode van soberheid of duurzamer leven. Op de eerste
zondag gaat de Bijbellezing traditiegetrouw over de verzoekingen in de woestijn.
Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gebracht. Hij ontmoet de duivel, de
tweespaltdrijver, die Hem verleidt. In ons menselijke bestaan lopen we door
negatieve krachten in de wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te
raken. Zoals het stemmetje op je schouder: ‘Ach, je hebt het ook niet makkelijk,
denk nu maar even aan jezelf.’ Laat je niet afleiden door verleidingen. Jezus laat
zien dat je ‘nee’ kunt zeggen. Hij beroept zicht op Gods Woord. In het
doopverhaal, even eerder, was de Geest in de gedaante van een duif op Jezus
neergedaald. De stem van God had geklonken: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem




vind ik vreugde.” Dat was de basis voor de levensweg van Jezus. Voor ons geldt:
sta open voor de wegen waarop de Geest ons brengt. Sta open voor de werking
van de Geest midden in het leven, in onze omgeving.

De 2e zondag Veertigdagentijd valt op 1 maart en staat dan in het teken van
Matteiis 17, 1-9

Kern: vers 1 Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een
hoge berg op. Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Uit bergen en dalen.
Op een berg kun je beter terugkijken op de weg die je bent gegaan en op de weg
die je wilt gaan. Op een berg heb je uitzicht over jouw leven. Jezus en zijn
leerlingen gaan een hoge berg op en ontmoeten twee grote profeten. Mozes en
Elia gingen in gesprek met Jezus. Ze hebben vast en zeker gesproken over de weg
van Jezus. Vermoedelijk hebben Mozes en Elia Jezus ondersteund in het kiezen
van zijn bestemming. In Nederland hebben we geen bergen, maar we kunnen het
af en toe wel ‘hogerop’ zoeken: op een stille plek God vragen om ons leven te
leiden en de bestemming van ons leven overdenken. Openstaan voor stemmen en
verhalen uit de Bijbel. Openstaan voor de weg van de Geest

In de nieuwsbrief van maart vervolgen we de veertigdagenperiode tot en met Pasen

Preekrooster

1 febr Ds. G. Oberink, Urk: Tevens koffiedrinken
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat: Voedselproductie door klimaatverandering
in Bangladesch

8 febr Ds. T.Noort, lJsselmuiden.

15 febr. Ds. G.Knol, Steenwijk
Uitgangscollecte: Binnenlandsdiaconaat: Omzien naar gevangen.

22 febr. Ds. Pap; Kerkenveld

Toelichting bij de uitgangscollecten in februari door Marjolein

Zondag 1 februari: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesch.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker
met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende
zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite
om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan
klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren
zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te
verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen
voorbereid te zijn op rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in




Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Na de
watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In
Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast
vechten. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Zondag 15 februari: Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen in
Nederland

leder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht
voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar
hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,
tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in
Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een
nieuwe kans bieden in de maatschappij. Wij bevelen deze collecte van harte bij u
aan!

PVD nieuws
Verjaardagen 80-plussers in februari.

11-2 Mevr. G. Smit, Jonenweg 17
25-2 Mevr. G. van lJsselmuiden, Ketstraat. 49
27-2 Mevr. M. Miggels-Oort, Ketstraat. 79
28-2 Mevr. J. Schaaphok, Paasweide 57, Steenwijk

Wij wensen u allen een fijne verjaardag.
Verjaardagskaart.

Zoals u wellicht weet zoekt de PVD binnen de gemeente naar personen die creatief zijn
en wordt hun gevraagd of ze een schilderij/tekening beschikbaar willen stellen om die op
de verjaardagskaarten te zetten. Voor 2026 zullen dit tekeningen zijn van Lindo Smit.
(Zoon van Thijs en Bianca)

Stamppotbuffet

De activiteitencommissie organiseert op zaterdag 21 februari om 16.00 uur een
stamppotbuffet in het protestants Centrum.

We ontmoeten elkaar onder het genot van een drankje en

hopen rond 17.30 uur te beginnen aan een heerlijk Stamppotbuffet.

We sluiten af met een kopje koffie.

De kosten voor dit alle is €20,00 per persoon.

Wanneer u van het heerlijke buffet wilt genieten kunt u zich tot uiterlijk 16 februari
opgeven bij Minie Miggels, tel.06-21460818




Schaatsen voor kinderen met een Metabole ziekte

Tessa Smit heeft maar liefst ruim 100km op de Weissensee geschaatst om geld op
te halen voor Metakinds.

Metakids financiert onderzoek naar ernstige stofwisselingziekten bij kinderen en
geeft hen neer kans op een betere toekomst.

Zowel de diaconie als de kerk heeft en sponsorbedrag toegezegd en

overgemaakt.

Tessa, van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. Klasse!.

Collecte en bloemen december en januari

7 dec

14 dec

21 dec

25 dec

26 dec
28 dec

4 jan.

11 jan

18 jan

25 jan

Diaconie: € 34,20 en Kerk € 37,50

Uitgang Kerk: € 30,70

QR-code: € 10,00; € 5,00 voor de diaconie en € 5,00 voor de kerk
Bloemen: fam. Van Donk

Diaconie: € 40,10 en Kerk € 43,20

Uitgang: Diaconie € 49,20 t.b.v. Wereld Diaconaat: alle kinderen naar school in India
QR-code: € 17,00; € 8,50 voor de diaconie en € 8,50 voor de kerk
Bloemen: mevt. Betty Smit, Jonenweg

Diaconie: € 40,80 en Kerk € 42,20

Uitgang: Kerk € 49,00

QR-code: € 27,00; € 13,50 voor de diaconie en € 13,50 voor de kerk
Bloemen: fam. G. Petter, Jonenweg

Kerstnachtdienst € 537,40 t.b.v. Save the Children

Zendingsbusje: € 70,75 t.b.v. Save the Children.

1° Kerstdag: €283,64 t.b.v. Leger des Heils

Diaconie: € 31,20 en Kerk € 38,20

Uitgang: Kerk: € 31,20

QR-code: € 20,00; € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de kerk
Bloemen : mevr. Bianca Smit, Cornelisgracht

Diaconie: €31,20 en Kerk € 38,20

Uitgang: Diaconie: € 31,20 t.b.v. WD; Noodhulp Oekraine Samen tegen armoede
0OQ-code: € 10,00; € 5,00 voor de diaconie en €5,00 voor de kerk
Bloemen: Fam. Nijland, Molenweg en fam. F.Raggers, Beulakerweg
Diaconie: € 31,50 en Kerk € 32,50

Uitgang: Kerk € 28,00

QR-code: € 15,00; € 7,50 voor de diaconie en € 7,50 voor de kerk
Bloemen: mevr. G. ten Wolde, Kerkweg

Diaconie: € 36,75 en Kerk € 38,75

Uitgang: Diaconie € 46,20 t.b.v. Voedselbank Steenwijkerland
QR-code: € 10,00; € 5,00 voor de diaconie en € 5,00 voor de kerk
Bloemen: dhr. R. Groen en mevr. B.Groen-Mol, Cornelisgracht.
Diaconie € 32,70 en Kerk € 32,50

Uitgang: Kerk € 32,50

QR-code: nvt

Bloemen: dhr. Wim Hensbergen, Korte Venen, Groot Verlaat, Steenwijk




Giften

De Collectebusjes achter in de kerk zijn geleegd. Busje voor de bloemen bracht € 114,60
op en he busje voor de zending €70,75. Dank daarvoor.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Op zaterdagmiddag 31 januari in de Grote kerk Steenwijk
Geeft het Noord-Nederlands Gemengd een concert o.l.v. Harold Kooij

Het Noord-Nederlands Gemengd Koor treedt zaterdag 31 januari op in
Steenwijk. Het koor staat onder leiding van dirigent Harold Kooij.

Met medewerking van pianist Hendrik van Veen (Urk) en organist Ronald IJmker
(Nieuwlande).

Het Noord-Nederlands Gemengd Koor met ca. 75 koorleden geeft ieder jaar in meerdere
kerken concerten. De geoefende zangers komen uit heel Noord Nederland; van Dokkum
tot Steenwijk, en van Stadskanaal tot Hoogeveen. Het koor is als project begonnen en
inmiddels geeft het jaarlijks meerdere concerten in het noorden des lands. Inmiddels een
jaarlijks succesvol terugkerend concert in de Grote Kerk van Steenwijk! Een mooi
middagconcert;vgoed voor anderhalf uur puur zanggenot, instrumentale intermezzo’s en
samenzang waarbij het publiek oren tekort komt.

Het Noord-Nederlands Gemengd Koor zingt een geestelijk repertoire van o.a. Philip W.J.
Stopfort, Lennard Moree, Bert Noteboom, W.A. Mozart, maar ook moderne werken van
Marco den Toom en eigen arrangementen van Harold Kooij. Uiteenlopend repertoire
zoals; een prachtig ingetogen Kyrie uit een mis, een requiem, een psalmbewerking, een
swingende gospel en een lers Zegenlied.

Dit alles wordt professioneel en smakelijk begeleid op orgel en concertvleugel door de
klavierreuzen Ronald IJmker en Hendrik van Veen. Mis het niet !

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar: entreeprijs € 15,00. Reserveer met korting in de
voorverkoop voor € 12,50 via; nngkoor@gmail.com De aanvang van het concert is 15:00
uur. Locatie: Grote Kerk Steenwijk, Kerkstraat 22




